
 

En nu,  
nu werd je moe,  
je blik verzwakte.  
De zon kwam op,  
te laat.. 
 
 
Mevrouw 
 

Lucienne Van Praet 
 
 
Weduwe van Louis Brusselmans 
 
 
Geboren te Sint-Amands op 26 februari 1942 en overleden  
in AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 11 december 2025. 
 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen  
van Lucienne in de aula van uitvaartcentrum Annaert,  
Handelsstraat 85 te Malderen 
OP ZATERDAG 20 DECEMBER 2025 OM 10 UUR. 
 
 

Samenkomst vanaf 9.45 uur. 
 
 

De asurne van Lucienne zal nadien in het columbarium  
worden bijgeplaatst op de begraafplaats van Peizegem. 
 
 

Mogelijkheid tot groeten in uitvaartcentrum Annaert 
op woensdag 17 december 2025 van 18.30 tot 19 uur. 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

Dit melden u met diepe droefheid: 
 
 

Luc Brusselmans en Ann Buyze 
 Axelle Brusselmans 
Desire Brusselmans haar kinderen en kleindochter  
 
 

Amelie(ⴕ) en Marcel(ⴕ) Van Praet – Roelands 
Victor(ⴕ) en Annie Van Praet – Kiekens 
Maria(ⴕ) en Arthur Van Praet – Cools 
Mathilde en Aloïs(ⴕ)  Van Praet – Aubroeck  
  haar zussen, broer, schoonbroers en schoonzussen 
 
 
 

De families Van Praet en Brusselmans  
 
 

Bijzondere dank aan dr. Van Der Donckt, het personeel  
van WZC Gildentuin en AZ Sint-Blasius en iedereen  
die Lucienne met warmte en genegenheid heeft omringd. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Rouwadres:  Familie Lucienne Van Praet p/a uitvaartcentrum Annaert 

Uitvaartcentrum – Handelsstraat 85 – 1840 Malderen  
mogelijkheid tot condoleren: www.uitvaartenannaert.be 

 

 

http://www.uitvaartenannaert.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er zijn geen woorden voor verdriet,  

daar kan alleen een hand,  

een oog nog spreken.  

En dit woordenloos teken  

wordt dan troost geheten. 

 
 


